
 
 
 

 

De regionale geschiedenis en de legendes 
van de Tachtigjarige Oorlog 

 
door 

 

De heer lr. Th. J.M. (Theo) van Brunschot 
 

Woensdag 19 juni om 20:00 uur bij De Diepen 
 

 
 

 
 
Het waren roerige tijden . Een periode waarin Mook en directe omgeving letterlijk geschiedenis 
schreef. Wie weet niet dat er in 1574 de Slag op de Mookerheide plaats vond? Maar wie daar tegen 
elkaar gevochten hebben, wanneer deze slag heeft plaatsgevonden en vooral waarom juist hier, bij 
Mook, zo'n belangrijke veldslag werd uitgevochten, dat is waarschijnlijk minder bekend. Ook zal het 
niet bij iedereen bekend zijn wat er in die twee dagen van de Slag Op de Mookerheide, op 13 en 14 
april van het jaar 1574, zich hier precies heeft voltrokken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat weten we eigenlijk van de regionale geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog? De Slag op de 
Mookerheide duurde maar anderhalve dag, terwijl de oorlog hier tachtig jaar gewoed heeft en hier in 
onze regio veel strijd heeft gegeven en tot voortdurend oorlogsleed en bittere armoede heeft geleid. 
Wat weten we eigenlijk van de aanleiding van deze Nederlandse Opstand, van het verloop van de 
strijd en van het einde van de oorlog wat wel wordt gezien als het begin van Nederland als 
zelfstandige staat in Europa? Dit alles wordt uit de doeken gedaan in deze interessante lezing. 
 



 
 
 
 
 
En dan nog de volksverhalen, de legendes die eeuwenlang in de donkere maanden bij het haardvuur 
doorverteld zijn, van vader op zoon en van moeder op dochter, wat weten we daar nog van? 
Typische streeklegendes die voor een deel nog de identiteit bepalen van de dit gebied: de kop van 
Limburg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo van Brunschot is afkomstig uit het bedrijfsleven (laatste functie directeur OHRA— 
Zorgverzekeringen en directeur strategie Delta Lloyd Groep) en na zijn pensionering is hij 
geïnteresseerd geraakt in de cultuurhistorie van deze streek. Hij is oprichter van ‘Wandelen met 
Verhalen', lid van het bestuur ‘stichting Huys te Moock', historisch stadsgids in Nijmegen (Gilde), 
voorzitter van het 'Erfgoedplatform Mook en Middelaar' en auteur van de historische roman 
'Noodweer‘. 
 
 
 
Deze voordracht is niet alleen leerzaam ook door het enthousiasme en de vertelkunst van de heer 
van Brunschot zal het een onvergetelijke avond worden. Schrijf de datum 19 juni dus in de agenda. 
 
 
 
 
 

Aanvang lezing 20:00 uur 
Inloop vanaf 19:30 uur 


