
 
 

Mormonisme  
Een heldere kijk op een duister rijk 

 
 
door 

  
dr. R.A.C.A. (Ralph) Voorsmit 

 
Woensdag 17 oktober 2018 om 20:00 uur bij De Diepen 

 
 
Menigeen heeft wel eens over de mormonen gehoord, waarbij men meestal denkt aan een 
of andere sekte. In deze presentatie wordt, op grond van een bezoek aan een bijzondere 
privérondleiding in het hoofdkwartier van de Mormonen in Salt Lake City ( Utah, USA), 
geprobeerd een objectief oordeel te geven over wat wel en niet waar is m.b.t. deze 
bijzondere geloofsgemeenschap. 

 
 

 

 

 

 

 

   

                                                                                   Salt Lake Tempel in Salt Lake City, de grootste 

                                                                                   en bekendste tempel van de Mormonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Postuum dopen 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Polygamie 

 

 

 

 

 



 
 
 
In 2014 heeft Ralph een voordracht gehouden over de beklimming van de Kilimanjaro. 

Een helse tocht die hij samen met zijn zoons ondernam. Een tocht waarvan hij toen zei:  
 

''Het mag vreemd in de oren klinken, maar de ogenschijnlijk ‘gemakkelijk’ te beklimmen Kilimanjaro, 

de hoogste berg van Afrika, is wellicht een van de meest onderschatte bergen ter wereld. Afgezien 

van de hoogte van bijna 6000 meter is het de enige berg ter wereld met vijf klimaatzones:  

van tropisch warm tot Siberisch koud''. 

 

 
In de voordracht over de Mormonen beschrijft Ralph op zijn eigen en unieke wijze zijn 
ervaringen met het Mormonisme. De Activiteitencommissie raadt u aan te komen want 
anders mist u een zeer boeiend lezing met mooie foto’s. 
 

 

De lezing start om 20:00 uur. 
        Inloop vanaf 19:30 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


